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Kleur van de zondag: wit

Mededelingen

Kerkdienst

Aanstaande zondag 10 mei is het niet alleen Moederdag, maar vieren we in de
kerk ook de Maaltijd van de Heer. We lezen hierbij een heel kort gedeelte uit de
Bijbel, waarin de focus ligt op gebed en dankbaarheid (Kolossenzen 4:2-6). Twee
thema’s die goed passen bij wat wij daarna gaan gedenken en vieren: de
gedachtenis van Christus, de verbinding met mensen met die je het geloof deelt,
zowel fysiek in de kerk, als online en wereldwijd. Het blijft een kostbaar moment
om samen te mogen vieren. In de brief aan de gemeente in Kolosse wil Paulus
de mensen een beetje weerbaar maken. Er was toen namelijk zoveel op als het
ging om geloof en levensfilosofieén. Het lijkt onze tijd wel. Datgene wat op de
markt wordt aangeboden, kan heel mooi lijken. Maar Paulus waarschuwt. Wees
weerbaar. Laat je niets aanpraten. Maar hoe doe je dat anno 20267 Dat gaan we
samen verkennen.

Een paar dagen later is het Hemelvaart! Alweer een lang weekend en alweer een
kans om samen te vieren, maar dit keer op locatie in de tuin van de Meent (Grote
Beer 10). We starten om 9.30 uur. Bij slecht weer kunnen we trouwens terecht in
de kerkzaal van De Meent, maar we rekenen gewoon op de zon! In deze viering
vanuit de PGV zal ikzelf voorgaan samen met collega Rob van de Wetering. En
Erik Westerhout zal de samenzang begeleiden. Rondom de dienst is er
gezelligheid en een fietstocht. Om mee te fietsen kunt u om 8 uur verzamelen bij
de Oude Kerk in het centrum van Veenendaal. Meer informatie is te vinden in het
kerkblad te vinden en op de posters in de Petrakerk.

Ds. Loeki van der Laan

Eerste collecte: Noodhulp Myanmar
Kliniek biedt noodhulp aan vluchtelingen
uit Myanmar

Door het voortdurende geweld in Myanmar
tussen leger en rebellen, zijn miljoenen
mensen op de vlucht geslagen in eigen land,
maar ook naar buurland Thailand.

Alleen al in de omgeving van Mae Sot net over
de grens verblijven 250.000 mensen uit
Myanmar met hun gezinnen. Daar biedt een kliniek hulp aan vluchtelingen. De
kliniek biedt gratis medische hulp aan mensen die geen geld hebben. Ook wordt
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vanuit mobiele klinieken hulp geboden bij bevallingen, medische zorg,
fysiotherapie en gezondheids- voorlichting. Dagelijks behandelen ze 300
patiénten. Mensen worden geholpen in hun eigen taal en hoeven niet bang te zijn
om opgepakt te worden. Vincent (19) verloor zijn oog en been doordat hij op een
landmijn stapte. Nu krijgt hij een nieuw kunstbeen. Kinderen zonder
registratiepapieren krijgen een geboortebewijs. Dat is heel belangrijk, want
daarmee krijgen ze recht op onderwijs en gezondheidszorg.

Met de opbrengst van deze collecte steun je het werk van Kerk in Actie in
Myanmar en andere noodhulp-projecten. Help je mee? Geef in de collecte of
maak je gift over op NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Veenendaal o.v.v. noodhulp vluchtelingen Myanmar. Lees meer op
www.kerkinactie.nl/vluchtelingenmyanmar. Help je mee om deze collecte tot een

succes te maken? Bedankt!

Derde collecte: Stichting ‘lemand geeft om
De derde, Heilig Avondmaal collecte is bestemd
voor de stichting ‘lemand geeft om mij’. Deze
stichting vangt meisjes op in Sri Lanka. Dick en
Judith van Noort uit Veenendaal zijn hier volop
bij betrokken.

De organisatie helpt meisjes die seksueel en/of
psychisch zijn misbruikt en wil deze kwetsbare
meisje een nieuwe kans op leven geven.

Met onze steun kunnen meisjes studeren, werken en/of een gezin beginnen. Meer
informatie vindt u op www.iemandgeeftommij.nl.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging

naar de heer Jan van Leeuwen en naar Sjoerd van Kalkeren.

Voor in de agenda

Aankomende vrijdag 8 mei staat alweer de laatste keer ‘Patatje met de dominee’
op de agendal! Zit je in groep 8, of leerjaar 1,2, en 3 dan ben je welkom vanaf 18
uur. En om 19.30 is het afgelopen. Waarbij ik graag ook nog even trouwe
patatbakker en afwasser Martie Thomassen in het zonnetje zet, zonder wie ik er
niets van zou bakken! Superfijn zo’n helpende hand.

Ds. Loeki van der Laan

De week erop staat de vierde ‘Time-Out‘ in de planning. Deze avond is voor de
‘middengeneratie’. Op donderdagavond 21 mei ben je van harte welkom bij
Harriétte Notenbomer, Da Costastraat 8. Schuif aan, ook als je nooit eerder bent
geweest. Ken je mensen waarvan je denkt dat dit ook iets voor hen is, nodig ze
uit, en neem ze mee!

Ds. Coby de Haan en Ds. Loeki van der Laan


http://www.kerkinactie.nl/vluchtelingenmyanmar
http://www.iemandgeeftommij.nl/

Hemelvaartsdag: fietsen en vieren
Voor de tweede keer moeten zijn volgelingen
s Jezus loslaten. De eerste keer was op Goede
# Vrijdag. Jezus stierf een gruwelijke dood aan het
kruis. De ontreddering bij zijn volgelingen was
groot. Maar nu is alles anders. Jezus sterft niet,
maar Hij wordt omhoog geheven. Hij is in de hemel,
door de Vader aangesteld als hoofd over alles. En
dat is goed nieuws! De paniek heeft plaatsgemaakt voor blijdschap, lofprijzing en
rust: eensgezind wijden Jezus’ volgelingen zich aan het gebed.

Donderdag 14 mei vieren we het feest van Hemelvaart met een openluchtdienst,
die we traditiegetrouw houden in de prachtige parktuin van De Meent (Grote
Beer 10) of bij slecht weer in de kerkzaal van De Meent. De viering begint om
9.30 uur en wordt geleid door ds. Loeki van der Laan (ZuidWest) en ds. Rob van
de Wetering (De Open Hof). Erik Westerhout begeleidt de samenzang. Het thema
is: vurig en eensgezind bidden! We hopen jong en oud te ontmoeten, vanuit beide
wijkgemeenten. Daarnaast hopen we op vele gasten. Voor de kinderen is er een
(kleur)opdracht op maat (er is geen kindernevendienst). Zij kunnen deze voor de
dienst ophalen. Aan de ouders vragen we om iets stevigs mee te nemen waarop
de kinderen hun papier kunnen leggen en wat kleurpotloden en/of pennen.

Na de dienst drinken we samen koffie, thee of fris met iets lekkers erbij. En voor
wie gezellig wil picknicken: neem gerust een kleed mee, wat broodjes, iets te
drinken, enzovoort.

Voorafgaand aan de dienst is er weer een gezamenlijke fietstocht. We rijden een
prachtige route van ca. 1 uur, in een rustig tempo. We verzamelen om 8 uur bij
de Oude Kerk in het centrum van Veenendaal. De tocht eindigt bij De Meent,
zodat je meteen kunt aansluiten bij de viering.

Fietsen, vieren of allebei? Je bent van harte welkom! We kijken er naar uit om je
te ontmoeten.
Ds. Loeki van der Laan en Ds. Rob van de Wetering

Kringloopmarkt
Voor de jaarlijkse kringloopmarkt zijn wij al volop aan het verzamelen. Maar er

kan nog veel meer bij! Wat kunt u bij ons inleveren: kleding, speelgoed, spelletjes,
Elpees, CD’s, DVD'’s, tijdschriffen en boeken. Graag alles schoon, heel en
compleet.

Wilt u uw naam uit het boek verwijderen, plak er een blanco etiket overheen of
gebruik typex. Liever niet knippen; dat maakt het boek moeilijk verkoopbaar. De
spullen kunnen op dinsdagmorgen tussen 9 en 12 uur gebracht worden bij het
boekenhok naast de ingang van het Trefpunt.

Met vriendelijke groet, Suze H6rchner



Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau

De komende periode, tussen 10 en 25 mei, is het Kerkelijk Bureau alleen geopend
tussen 9 en 11 uur op woensdag 13, vrijdag 15 en donderdag 21 mei. Als u
dringende vragen heeft kunt u ons ook mailen, we zullen u dan zo spoedig
mogelijk beantwoorden: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl.

Kijkcijfers zondag 3 mei 2026
Direct: 125 Opname: 60

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk
woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.

_A ' L Protestantse Gemeente
‘ y Veenendaal



mailto:kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

